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Cornelis Dirk van Vliet, geschiedschrijver van Bussum
BUSSUM In 1880 legde de 5-ja-
rige Cornelis Dirk van Vliet de 
eerste steen van een villa die 
naar hem vernoemd zou wor-
den: villa Cornelishove. Zijn 
vader Willem Cornelis van 
Vliet had in 1877 een terrein 
gekocht achter de Brinklaan 
tussen de Eslaan en de Veer-
sloot. Hij liet vanaf 1878 op ka-
vels parallel aan de Veersloot 
vijf villa’s bouwen, waarvan  
de laatste, achter de Eslaan, 
Cornelishove was. 

Als toegangsweg tot deze villa’s 
liet hij parallel aan het spoor de 
naar hemzelf vernoemde Vliet-
laan aanleggen, die liep van de 
Stationsstraat naar de Nassaulaan. 
Ook aan de zuidzijde van de Es-
laan liet hij vijf villa’s bouwen. In 
1882 dwong een beurscrisis hem, 
zijn bezit in Bussum te verkopen. 
Hij ging terug naar zijn woon-
plaats Amsterdam waar hij aan 
de Eerste Nassaustraat 30 woonde 
met zijn vrouw Cornelia Johanna 
Meijer en drie zoons, van wie Cor-
nelis Dirk de oudste was. In 1888 
werd er nog een zoon geboren.

Dirk Cornelis
Cornelis Dirk van Vliet was op 15 
november 1875 in Amsterdam 
geboren. Na de HBS bekwaamde 
hij zich in economie en notarieel 
recht. In 1901 werd hij benoemd 
tot kandidaat-notaris. Op 29 mei 
1902 trouwde hij met de twee jaar 
jongere Cornelia Johanna van der 
Schatte Olivier. Het stel betrok de 
woning Nassaukade 107 in Am-
sterdam en kreeg daar twee kin-
deren: in 1903 Nicolaas Willem 
en in 1905 Cornelis Dirk. In 1907 
verhuisde het gezin naar Beeren-
steinerlaan 42 in Bussum. Als be-
roep van Cornelis Dirk werd bij de 
inschrijving in Bussum ‘directeur 
van de Hollandsche Hypotheek-
bank’ genoteerd. In 1910 werd 
dochter Maria Christina geboren.

Statenlaan
In 1913 verhuisde het gezin naar 
de Statenlaan, waar Teunis ten 
Cate een door de Harderwijkse 
architect L. van Essen ontworpen 
dubbelvilla had laten bouwen. 
Nog voor de bouw had Ten Cate 
een verzoek aan de gemeente ge-
richt om de toenmalige naam van 

de laan, Prinsenlaan, te wijzigen, 
omdat verwarring met de Prinsen-
straat in het centrum van Bussum 
voor de hand lag. Gekozen werd 
voor Statenlaan naar analogie 
van Den Haag, waar de Statenlaan 
eveneens vlakbij de Groot-Her-
toginnelaan ligt. Teunis ten Cate 
ging met zijn gezin in de linker-
helft (nummer 20) wonen en Van 
Vliet kocht de rechterhelft van de 
dubbelvilla (nummer 18), die hij 
Eikenhorst noemde. In oktober 
1913 werd daar dochter Johanna 
Cornelia Henriëtte geboren.

Tennisbanen
Aan de Statenlaan stonden aan-
vankelijk weinig huizen. Rond 
1915 legde R.K. Tennisvereniging 
Aurora naast Van Vliets villa enke-
le tennisbanen aan. Deze maakten 
in 1929 plaats voor de dubbelvilla 
14-16. Van Vliet was als secretaris 
van het bestuur van de Bussumse 
afdeling van de Nederlandsche 
Protestantenbond betrokken bij 
de totstandkoming van het kerkje 
op de hoek van de Nieuwe Hilver-
sumseweg en de Iepenlaan in 1915 
(de tegenwoordige Majellakapel).

Leegloop
In de loop van de jaren 20 verlie-
ten de jongens het huis. Nicolaas 
zou na de Tweede Wereldoorlog 
zijn vader opvolgen als directeur 
van de Hollandsche Hypotheek-
bank en Cornelis werd advocaat. 
Dochter Maria trouwde in 1932 
met Pieter Mulder uit Meppel en 
dochter Johanna ging in 1933 in 
Leiden wonen. Hun moeder Cor-
nelia overleed in oktober 1938 op 
60-jarige leeftijd. Ze maakte het 
huwelijk van Johanna met Adriaan 
Eisso Stheeman in 1939 niet meer 
mee. Vader Cornelis Dirk bleef al-
leen achter in het grote huis aan de 
Statenlaan.

Na de oorlog
Na de oorlog droeg de inmiddels 
69-jarige Cornelis Dirk de leiding 
van de Hollandsche Hypotheek-
bank over aan zijn zoon Nicolaas. 
In 1946 verkocht hij de villa aan 
de Statenlaan. Hij ging wonen in 
hotel-pension Beerenstein. Daar 
zette hij  zich aan het beschrijven 
van de geschiedenis van Bussum. 
Hij schreef in de eerste plaats over 
de interessante periode 1874-1884. 
Gaandeweg ging hij ook over de 
volgende perioden schrijven. In De 

Bussumsche Courant van 23 mei 
1964 verscheen een artikel, waarin 
de inmiddels 89-jarige Cornelis 
Dirk meldde dat hij van plan was 
een boek uit te geven over de ge-
schiedenis van Bussum sinds 1874.  

Boek
De journaliste Joan Bruineman-
Kaarsgaren herinnerde zich dit 
artikel, toen in 1965 uitgever C. 
de Boer uit Hilversum haar vroeg 
ter ere van het 150-jarig bestaan 
van Bussum in 1967 een boek te 
schrijven over de geschiedenis van 
het dorp. Joan was een telg uit het 
geslacht Kaarsgaren, dat door de 
jaren heen een belangrijke rol had 
gespeeld in Bussum. Ysaak Kaars-
garen bijvoorbeeld was in 1816 een 
van de voormannen van de strijd 
voor onafhankelijkheid van Bus-
sum. Joan was daarom erg gemo-
tiveerd om het boek te schrijven. 
Ze nam contact op met Cornelis 
Dirk van Vliet, die zijn manuscript 
graag beschikbaar stelde voor het 
beoogde boek. Het boek Dorp met 
de Groene Spieghel verscheen in 
november 1966, aan de vooravond 
van het 150-jarig bestaan van Bus-
sum. Cornelis Dirk overleed op 
26   januari 1974 op 98-jarige leef-
tijd.

Bronnen: Gegevens uit database 
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Stadsarchief Amsterdam.
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	¢ Cornelis Dirk van Vliet . 

	¢ Cornelis Dirk (uiterst rechts)  bij kegelclub ‘Salvator’ in 1910. 

	¢ Villa Eikenhorst. 

	¢ Cornelis Dirk met zijn vrouw Cornelia en hun dochters omstreeks 
1919 op een van de tennisbanen.

	¢ Het gezin in en bij de auto omstreeks 1919. De jongste dochter nog 
net zichtbaar achter de oudste. 


