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De eerste steen is weer terug
BUSSUM Op 16 oktober 1915, 
dus 110 jaar geleden, werd de 
eerste steen gelegd voor het 
Majella-ziekenhuis aan de Ie-
penlaan in Bussum. Zo rond 
1900 was het de pastoor van 
de Sint-Vitusparochie in Bus-
sum een doorn in het oog dat 
er geen katholieke ziekenzorg 
in Bussum was. Ziek zijn was 
een zaak van leven en dood en 
daar moest de kerk bij betrok-
ken zijn, vond hij. Dat vond 
ook zijn rijke parochiaan An-
ton Dreesmann, de oprich-
ter van V&D. Hij verzamelde 
enkele katholieke notabelen 
om zich heen en richtte in 
1909 de Sint Gerardus Majella 
Stichting op.

Wie was Gerardus Majella? 
Hij werd geboren in 1726 in de 
buurt van Napels en stierf in 
1755. Gerardus Majella is een 
bekende volksheilige geworden. 
Kerken, scholen en ziekenhui-
zen dragen zijn naam. Zijn latere 
bekendheid heeft alles te maken 
met zijn inzet voor de armen in 
Zuid-Italië. Op 12-jarige leeftijd 
stierf zijn vader en Gerardus 
moest het vak van kleermaker 
leren om wat geld te verdienen 
voor het gezin. Zijn oom, die 
pater Kapucijn was, zag hem op 
zekere dag in versleten kleren 
en gaf hem   toen een nieuwe 
jas. Even later zag Gerard een 
bedelaar in lompen. De bedelaar 
vroeg hem om geld, maar dat 
had hij niet. Daarom gaf hij de 
bedelaar zijn nieuwe jas. Gerar-
dus wilde graag broeder of pater 
worden en trad uiteindelijk in 
bij de Redemptoristen als leken-
broeder. Hij werkte onder de ar-
men, preekte en leidde een sober 
bestaan. Tijdens zijn leven kreeg 
hij visioenen; hij was ook helder-
ziend. Hij wordt vaak afgebeeld 
met een kruis in zijn handen. 
Op andere afbeeldingen deelt hij 
brood uit aan kinderen. Hij is de 
patroonheilige van kleermakers, 
portiers en zwangere vrouwen. 
In 1893 is hij zalig en in 1904 
heilig verklaard.  Zijn naamdag 
wordt gevierd op 16 oktober, de 
dag van zijn overlijden.

Start ziekenzorg
Het bestuur van de stichting vroeg 
aan het klooster Sint Joseph in 
Heerlen om drie zusters naar Bus-
sum te sturen. Zij kwamen in juli 
1910 aan. Het waren religieuzen, 
nonnen in habijt, met kokervor-
mige kap en sluier.

Dreesmann had villa Spiegelheu-
vel op het oog als voorlopig zie-
kenhuis, een huis met een tuin 
van 20.000 vierkante meter. In 
afwachting van het beschikbaar 
komen van de villa begonnen de 
zusters spreekuur te houden in 
een woning aan de Brinklaan. In 
februari 1911 startten de zusters 
met de ziekenzorg in de villa. De 
derde klasse kostte 1 gulden 25, 

de tweede klasse 3 gulden en de 
eerste klasse 5 gulden per dag. De 
eerste klas patiënten kregen zilve-
ren bestek en het eten op een dien-
blad. Inkomsten werden ook ver-
kregen door alleenstaande dames 
als pensiongasten op te nemen. Al 
snel maakte het bestuur plannen 
voor een echt ziekenhuis. Op de 
naamdag van Majella, 16 oktober 
1915, kon de eerste steen gelegd 
worden en een jaar later werd de 
eerste vleugel van het ziekenhuis 
geopend.

De tweede vleugel, die in 1919 ge-
reed kwam, betaalde Dreesmann 
voor het grootste deel uit eigen 
zak. De hoofdingang was aan de 
Iepenlaan. Dreesmann gaf niet al-
leen geld, hij trakteerde ook elke 
zaterdag op taartjes. Een paar keer 
per week kwam hij even langs, 
proefde het eten en maakte een 
praatje. Toen hij in 1924 70 jaar 
werd, vroeg hij aan zijn kinderen 
een ziekenwagen, die hij vervol-
gens aan het ziekenhuis schonk.

Duitse militairen en onderduikers
De royale tuin van het zieken-
huis nodigde uit tot mediteren. 
Er was een Lourdesgrot, maar de 
zusters leerden er ook fietsen. Pas 
in 1929 kwamen de eerste leken-
verpleegsters. Op 10 mei 1940 
werd het ziekenhuis geëvacueerd, 
omdat het was aangewezen als 
oorlogsziekenhuis. Een week later 
kwamen de patiënten weer terug. 
Behalve onderkomen voor Duitse 
militairen was het ziekenhuis tij-
dens de bezettingsjaren ook een 
plek voor onderduikers.

Uitbreiding
In 1960 kwam er op de plek waar 
nu Majellapark 1 is een zusterhuis 
van vier verdiepingen. In 1967 
volgde de grote uitbreiding: een 
acht verdiepingen hoog gebouw 
met de hoofdingang aan de Nieu-
we Hilversumseweg. In 1990 sloot 
het ziekenhuis de deuren om op 
te gaan in ziekenhuis Gooi-Noord, 
later Tergooi, in Blaricum. In 1994 
werd het complex gesloopt. Een 
attente bewoner van de Iepenlaan 
redde de eerste steen. In 1996 
kwamen de eerste nieuwe wonin-
gen op het terrein gereed. Wat is 
er nu, 29 jaar later, nog over van 
vroeger? Vier oude beuken en het 
torentje van de kapel boven de 
oude hoofdingang. Op 17 mei van 
dit jaar kwam daar de eerste steen 
bij.

Bron: 
J. Heesels en Robert Schoonder-
gang,   Zorgzaam door de jaren, 
1990.
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Woonwijk op voormalig ziekenhuisterrein Majella

	¢ De hoofdingang aan de Iepenlaan. 

	¢ De eerste steen aan de rand van het Majellapark in 2025. 

	¢   De villa Spiegelheuvel. 	¢ Sint Gerardus Majella.

Villa 
Spiegelheuvel 
had een tuin van 
20.000 vierkante 
meter


