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Omstreeks 1906 ontwierp de architect 
Marius A. Poel een villa op de hoek van 
de Julianalaan en de Pater Wijnterlaan in 
Naarden. De villa werd genoemd naar de 
Pruisische plaats Stendal. Op 1 september 
1942 vestigde de 29-jarige kelner Lodewijk 
H. J. Kleijberg zich met zijn vrouw Agatha 
C. Ruiter in deze villa. In november van 
dat jaar zette het echtpaar de kamer en 
suite met pension te huur. Dat beviel hen 
kennelijk goed, want in september 1943 
zocht Pension Huize Stendal twee flinke 
dienstboden en een maand later werd 
geadverteerd met ‘een gestoffeerde of 
gemeubileerde kamer met pension’.  

Middenlaan 2
Per 4 december 1945 kochten de Kleijbergs 
villa Verbena, Middenlaan 2 in Bussum. 
Het was een grote villa met een flinke tuin. 

Ze zetten Pension Huize Stendal voort in 
dit pand. In 1947 breidden ze de keuken uit 
en werd de benaming Pension Restaurant 
Huize Stendal. In december 1949 bood 
het restaurant een ‘exquise kerstdiner’ dat 
desgewenst ook thuis bezorgd kon worden. 
In 1951 stopten ze ermee: ze zouden naar 
Australië emigreren. 

Per 15 maart 1951 werd het bedrijf, dat 
inmiddels hotel genoemd werd, verkocht 
aan het jonge echtpaar Sparenburg. Zij 
trouwden voordien op 3 maart in Huize 

Hotel Stendal
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verkocht het hotel in 1961 aan Gerhardus van de Weetering, die eigenaar was van 
Hotel Stendal aan Middenlaan 2. Hieronder volgt de geschiedenis van dit hotel.

Villa Stendal (ca. 1906) op de hoek van de Julianalaan en de Pater Wijnterlaan in Naarden. 

Ervoor staat de Wilhelminaboom die de kwekers Ewout Jurrissen en Jacobus Smits in 1898 

plantten ter ere van de troonsbestijging van de 18-jarige koningin Wilhelmina. De boom 

is omgeven door hardstenen zuiltjes en een veldkei als stootblok. (Foto en informatie 

ontleend aan Annie Verweij, ‘Uit het werkzame leven van de Naardense boomkweker 

Jacobus Smits (1864-1943), in: De Omroeper, jrg. 27, nr. 3 (2014)
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Stendal en gingen vervolgens op huwe-
lijksreis, die echter noodlottig verliep. Op 4 
maart reden zij op de rijksweg bij Heten in 
Limburg tegen een boom. Door de kracht 
van de botsing werd Sparenburg uit de 
auto geslingerd en op slag gedood. Zijn 
echtgenote werd in zorgwekkende toestand 
naar het ziekenhuis in Roermond gebracht. 
De koop ging hierdoor natuurlijk niet door. 

Nieuwe koper
Al heel snel werd een nieuwe koper voor het 
bedrijf gevonden: Leonardus J. Heijmers. 
Hij kocht het hotel per 15 maart en ging er 
vanaf mei ook in wonen. Hij prees het in 
advertenties als volgt aan: ‘Hotel-Restaurant 
Stendal. Rustig en fraai gelegen in mooiste 
gedeelte van Bussum. Prachtige tuin. Buiten 

seizoen speciale tarieven.’ Hij runde het 
hotel 6 jaar. 

Per 12 september 1957 werd Gerhardus 
J. van de Weetering de eigenaar van 
Hotel-restaurant Stendal. Van de Weetering 
richtte zich vooral op echtparen en alleen
staanden die voor langere tijd volledig 
verzorgd in het hotel wilden wonen. 
Echtparen betaalden hiervoor 500 gulden 
per maand en alleenstaanden 275 gulden. 
Daarnaast volgde hij het voorbeeld van 

zijn voorgangers de Kleijbergs: je kon in 
het hotel dineren, maar je kon het diner 
ook thuis laten bezorgen. Van de Weete-
ring kreeg de wind in de zeilen toen steeds 
meer repatrianten uit Nieuw-Guinea in het 
hotel kwamen wonen, zolang ze op zoek 
waren naar een woning. Hij moest uitzien 
naar een groter pand.   

Hotel Vlietlaan
Van de Weetering trof het dat Hotel 
Vlietlaan op de hoek van de Generaal de 
la Reijlaan en de Vlietlaan te koop kwam. 
Hij kocht het hotel, liet het opknappen 
en opende het op 12 oktober 1962 met 
de naam Stendal op de gevel. Zijn zoon 
Theo kreeg de leiding en vestigde zich in 
het hotel. De familie Van de Weetering had 

het hotel daarna niet lang in bezit, want 
de stroom repatrianten uit Nieuw-Guinea 
droogde op, waardoor het aantal gasten 
drastisch terugliep. Gerhardus verkocht het 
hotel in 1964 aan de makelaar/investeerder 
Johan Matser uit Hilversum. 

Dineruitzending
In de villa aan de Middenlaan waarin het 
hotel tot het vertrek naar de Generaal de 
la Reijlaan gevestigd was, bleef Gerhardus 
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van de Weetering zich wijden 
aan aflevering en thuisbe-
zorging op bestelling van 
diners, hors d’oeuvres en 
andere schotels. In januari 
1964 verkocht Gerhardus dit 
bedrijf aan J. Grader, die het 
voortzette onder de naam 
Diner-uitzending en Traiteur-
-service voorheen Stendal. 
Omstreeks 1966 verhuisde dit 
bedrijf naar de Nieuwe Spie-
gelstraat. Het werd in 1982 
overgenomen door de heer 
Van der Steen, die het Cuisine 
Quirin noemde. De villa aan de Midden-
laan werd gesloopt om plaats te maken 
voor een flatgebouw, dat de naam Stendal 
kreeg, als herinnering aan het voormalige 
hotel. 

Restaurant l’Alouette
Exploitanten van Hotel Stendal aan de 
Generaal de la Reijlaan werden Johan 
Theunissen en Cornelis Bogaardt. Zij 
wijzigden de naam van het restaurant in 
l’Alouette. Omstreeks 1968 stopten ze met 
de kamerverhuur en startten ze op de bo-
venverdieping de bar-dancing Bon Soir. De 
naam van het restaurant l’Alouette kwam 
nu op de gevel.

De bar-dancing veroorzaakte veel ge-
luidsoverlast, wat een straatbewoner ertoe 
bracht een proces tegen eigenaar Johan 
Matser aan te spannen, dat Matser verloor. 
Dit leidde er uiteindelijk toe dat het pand 
leeg kwam te staan, waarna Matser het 
in februari 1970 verkocht aan de stichting 
Sinnehoek, die er verplegend personeel in 
ging huisvesten. 

Tegenwoordig is op de begane grond 
Murphy’s Pub gevestigd.

Diner-bezorging 

vanuit de Nieuwe 

Spiegelstraat in 1980

Restaurant l’Alouette, op de hoek van de Vlietlaan en de Generaal de la Reijlaan

Bronnen
Kadaster- en adresgegevens alsmede gezins- en persoonskaarten uit Archief Gooi en 

Vechtstreek (met dank aan archivaris Olga Minkema)
Diverse kranten uit de periode 1906-1970. 


