Lezers reageren: glazige piepers.

Verrast was ik bij het lezen van de belevenis van de familie
Jensma-Marx uit Vorden (Contactblad 1992 nummer 1, blz. 30).
Hierin beschri jft mevrouw Jensma hoe, maar vooral waar, zij
aardappels heeft gerooid. Mijn moeder en ik hebben daar ook
nagerooid, met het verschil dat ik mij wel de richting kan
herinneren, maar niet de exacte plaats.
Veel verstand van aardappels had ik toen nog niet. Wanneer ik
met beide handen in de blubber graaide en glazige aardappels
naar boven haalde, zei mijn moeder daar niets aan te hebben.
Dat waren bevroren aardappelen.
Bedankt, mevrouw Jensma, dat u met uw verhaal mijn "bevroren"
herinnering weer tot leven bracht.
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