
KOEK OP DE MOUW. 

Naar aanleiding van een verjaardag bij ons thuis vertelde mijn 
moeder, dat zij vroeger een plak "bollekoek" (ontbijtkoek) op 
haar arm gebonden kreeg als zij jarig was. Zij kon zich echter 
niet meer herinneren wat er met de koek gebeurde. At de jarige 
dit zelf op of werd er van getrakteerd? 
Ik hoop dat een van u mij verder kan helpen. 

Via ons lid mevrouw A. Terschuur kreeg ik onderstaande foto, 
waarop duidelijk de vastgebonden koek op de armen van de beide 
jarige meisjes die het bord vasthouden te zien is. De meisjes 
waren evacuées uit Hongarije die hier in Bussum verbleven. 

Uw reakties zijn welkom bij de redaktie: 
Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. 

Joke Vos 


