
Zo eindigt mijn aanvullend verhaal over zondag 12 november 
1944, waaraan ik een fiets overhield en het begrip dat een 
gemaakte fout ook goede gevo1,gen kan hebben. 

Anth. Cup 

Bii zaken als aan- en verkoop van onroerend 
Ö góed, het sluiten van hypotheken en verzeke- 

ringen, valt het niet altijd mee om de beste 
0 weg te vinden in paperassenland. 

in 't Gooi heeft uw 0 
0 vertrouwencrnan daatvoor drie 

namen en t~ee~adressen: - 

0 
makelaars in onroerende goederen 
Hilversum -Oude Enghweg 15-1 7 
tel. 035 - 1 37 43 
Bussum - Stationsplein 3 
tel. 021 59 - 4 29 51 

0 
0 

a.......................... 

MAARSCHALK KISJES. 

Een regelmatige schrijfster in ons Contactblad is mevrouw Ina 
de Beer. 
Zij kan zich van vroeger nog herinneren dat er in Bussum 
iemand was die "maarschalk Kisjes" werd genoemd. Deze 
maarschalk Kisjes hield regelmatig toespraken in de open 
lucht; bij voorkeur op een plat dak bij de winkels aan het 
begin van de Landstraat. Als hij zo bezig was zag het zwart 
van de toehoorders. Veel Bussumers zullen zich deze man dus 
nog wel kunnen herinneren. 

Ina de Beer wil graag weten hoe het er aan toe ging bij zijn 
openlucht-optreden, wat hij "predikte" en wie hij was. * 
Wie kan haar meer vertellen? 
Uw reakties graag schriftelijk naar het redaktie-adres: 
p/a mw. Joke Vos-Bogaard, Hamerstraat 106 1402 PX Bussum 
of telefonisch bij Ina de Beer in Bussum: nummer 14489. 


