LEZERS REAGEREN

In het Contactblad, jeargang 3 nr. 2 stond een artikel getiteld "TIJDSPIEGHEL"
ondertekend met A.d.B. Misschien vroeg u zich af: "Wie was A.d.B.?"

Achter deze letters verschool zich de heer Arie de Bruijn, geboren 6 januari
1887 te Vlaardingen en sedert 1921 hoofd van de administratie van gemeentewerken
te Bussum. Hij overleed te Bussum in 1963.

Tussen de twee uiterste jaartallen lag een overvol leven zoals men zelden ziet.
Toen de heer De Bruijn in 1951 met pensicen ging haalde dat bericht de nationale
pers omdat zijn activiteiten ver over de grenzen van Bussum reikten.

De Bruijn was iemand die veel geschreven heeft op allerlei gebied. Van hem
verscheen het boek "De bouwer en de wet", een bron van kennis voor vakmensen.
Hij schreef gedichten onder het pseudoniem, Jacob Cats achterneef, en zette de
vaderlandse geschiedenis op rijm in de trant van "De Schoolmeester".

In de Gooise pers verschenen in de periode 1928-1932 en de periode 1947-1951
regelmatig artikelen van zijn hand over de geschiedenis van Bussum. Hij bezat
grote kennis van muziek en literatuur en was zeer actief op sociaal gebied.

Om enkele activiteiten te noemen: Bestuurslid Chr. Ambtenarenbond, secretaris-
penningmeester van de Noord-Hollandse Brandweer, voorzitter van de wvereniging
"Onze Woning", voorzitter A.R. Kiesvereniging, 1id Bussumse Vrijwillige
Brandweer.

De in ons electronica-tijdperk veelgebruikte woorden: "Ik heb geen tijd",
kende hij kennelijk niet.

In zijn geschiedkundige bijdragen over Bussum behandelde hij meestal &én
onderwerp per bijdrage: b.v. De verkiezingen in Bussum - Gas - Bouwen -
Wedrennen - Onderwiis - Post - Natuurschoon enz..

Zijn bronnen waren vermoedeliijk Fabius, raadsstukken, oude krantenartikelen

en zeker vele ocude Bussumers. Rond 1930 konden die oude Bussumers nog heel wat
vertellen over de ontwikkelingsjaren van Bussum. Hij was een zeer secuur man,
derhalve betrouwbaar in zijn verhalen. Zeker was niet alles "nieuws"™ wat hij
schreef maar veel was toch aanvullend.

G. Langemeijer
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